
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

19 januari 2025  Voorganger: Dr. H. Nobel 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied   Ps. 72:1,4 

 

Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 

aan ’s konings zoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

Bemoediging en groet 

 



Drempelgebed 

 

Lied    Ps. 72:6 

 

Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 

 

Kyriëgebed, afgewisseld met Lied 463:1,2 — 6 — 7 — 8 

 

Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 



Gloria    Lied 117A 

 

Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

Onderricht 

 

- het Woord 

 

Lied    Lied 217:1,2 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

Lezing     Gen. 1:24-26 

 

 

 

 



Lied    Lied 217:3 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Lezing   Lev. 19:17-18 en 33-34 

 

Lied    Lied 316:1,4 

 

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Prediking 

 

Lied    Zingenderwijs 99 (Lied 769) 

 

Liefde doet ons mensen leven, 

geeft ons grond om te bestaan. 

Liefde mogen mensen geven, 

als zij door het leven gaan. 

Mens, jij mag van liefde leven,  

als de grond van je bestaan. 

 

Hoop houdt onze wereld open 

naar een nieuwe horizon, 

geeft ons oog voor Gods belofte, 



die zijn werk aan ons begon. 

Mens, ook jij mag voortaan hopen, 

putten uit de levensbron. 

 

Woord van recht en woord van vrede 

maakt ons mensen reisgenoot. 

God reist immer met ons mede, 

sterkt en steunt ons, geeft ons troost. 

Mens, wil samen met ons reizen, 

mens met ons en feestgenoot. 

      

- Gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden  

 

Collecte:  1. Diaconie,  

2 Pastoraat en Eredienst  

 

Slotlied  Zingenderwijs 49 (melodie Lied 868) 

 

Ga dan op weg 

naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, 

steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Ga dan op weg 

om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: 

Wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg, 

deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, 



blijft onderweg ’t visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 

Zegen 

  

Orgelspel. 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis, de heer R. Wesseling, 

Trumanstraat. 

Tijdelijk opgenomen in de Zorgvilla, de heer J. Letterboer, 

Trumanstraat. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben. 

 

Open inloop dinsdagmiddagen  

Op dinsdagmiddag kunt u weer terecht in de consistorie om even bij 

mij aan te schuiven aan tafel. De zijdeur is open van 14.00 – 16.00 

uur. Welkom!!     Ds. G.W. van Vliet. 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Henny Holwarda 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. Rudy Wesseling, Trumanstraat. 

 



Nieuws vanuit het beamerteam 

Uit de gegevens, die beschikbaar zijn via Kerkbeamer, blijkt dat heel 

veel mensen de uitzendingen vanuit de Zuiderkerk volgen via 

Kerkdienstgemist.nl. 

Voor velen voorziet dit in een behoefte. Ook een flink aantal 

gemeenteleden die in Oldersheem wonen en de kerkdiensten niet meer 

kunnen bezoeken, maken hier middels een tablet of laptop gebruik 

van. 

Door het gebruik van Kerkdienstgemist is het aantal mensen dat de 

diensten volgt via de kerktelefoon wel behoorlijk verminderd. 

Wekelijks maken een aantal mensen om de beurt de presentatie voor 

de diensten. 

Lieke de Vries heeft dit voor ons ook lange tijd gedaan. Lieke heeft 

aangegeven dit niet langer voort te willen zetten. Jammer natuurlijk, 

maar we respecteren haar besluit en bedanken Lieke voor het vele 

werk dat zij met zorg heeft gedaan. 

Ook zijn er een aantal mensen van het beamerteam die zorgen dat de 

presentaties in de kerk getoond worden en naar buiten toe worden 

uitgezonden. Inmiddels heeft Anna Oldengarm zich aangesloten bij het 

beamerteam. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Mochten er nog meer gemeenteleden zijn die ook een bijdrage aan het 

beamerteam willen leveren, 

dan is het goed dit aan te geven bij Albert Meijering (gegevens staan in 

het jaarboekje). 

Heeft u opmerkingen, suggesties of wensen, dan horen we dit graag. 

        Het beamerteam 

 

Wandelen en bezinnen op zaterdag 25 januari 2025 

Houdt u van wandelen? En wilt u ondertussen in goed gezelschap 

praten over belangrijke onderwerpen die u raken? Doe dan mee aan de 

Pelgrimswandeling op zaterdag 25 januari. De wandeling van zo'n 8 

kilometer is rondom Sellingen en start om 12:00 met een 

Middaggebed. 

Goed schoeisel en een lunchpakket voor onderweg zijn aan te raden. 

Opgave voor deelname via: pelgrimswandelingen.kmv@gmail.com. 

Voor meer informatie en andere routes, kijk op www.kerken-met-

vaart.nl/pelgrimstochten 

Tot ziens! 

Namens de organisatie, Marion, Erik, Harry en Rolinka 



 

30 Jarig Jubileum Cantorij Zuiderkerk 1995-2025. 

De Cantorij van de Zuiderkerk geeft op zaterdag 1 februari een concert 

t.g.v. hun 30 jarig jubileum. Dit concert zal worden gehouden in de 

Zuiderkerk, Vaart Z.Z. 86 in Nieuw-Amsterdam. 

Hieraan zullen meewerken: Judith Sportel sopraan, Roy Pruisscher 

bas/bariton, Martine Stulp viool, Henk Kuik altsaxofoon en Jan 

Lenselink piano. De algehele leiding is in handen van Willy Misker. 

Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 10,00 (incl. consumptie). Kaarten 

verkrijgbaar aan de kerk of via Jannie Meijerink, tel. 06-11247731 

jannie.meijerink@home.nl. 

Ook zal er op zondagochtend 2 februari om 10.00 uur een viering zijn 

in de Zuiderkerk voor de gemeente en andere belangstellenden. Ook 

dan zingt de Cantorij met Jan Lenselink op piano en Roy Pruisscher op 

orgel. Allemaal van harte welkom! 

 

Zondag 26 januari.  

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Project. 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

